
  



Activiteitenboekje 
September - December 

 

 

Welkom in het magische sprookjesbos.  

 

De Kapoenen stappen dit jaar 

in hun favoriete sprookje en 

helpen elkaar om de 

slechteriken te verslaan. 

Samen beleven we 

fantastische avonturen. 

 

Help jij Roodkapje veilig naar haar grootmoeder te 

brengen? Of vliegen we mee op het tapijt van 

Aladdin? Zien we daar in de verte langnek boven 

het bos uitkijken?  

Ontdek het allemaal dit jaar bij de Kapoenen! 

 

Wij hebben er al heel veel zin in! Jullie toch ook? 

 

Stevige linker 

Jullie nieuwe kapoenenleiding 

Nicolas en Sofie 
 

  



Praktisch 

 
De activiteiten gaan door van 13:30-16:30 op onze nieuwe 

scoutslokalen, Domein de welvaart, Emiel Vermeulenstraat 

138 Halle-Zoersel. 

 

De uren of locatie van de activiteiten wijken soms af, deze info 

kunnen jullie bij het onderdeel ‘Activiteiten’ vinden. Moest er 

toch iets veranderen, zullen jullie steeds op de hoogte 

gehouden worden via mail. 

 

In dit boekje vinden jullie alle info terug over de komende 

activiteiten van het semester. 

 

Graag zouden wij elke activiteit weten welke leden er zullen 

zijn. Er wordt steeds de week dat het activiteit is een 

herinneringsmailtje gestuurd zodat er geen activiteiten over het 

hoofd worden gezien! 

 

Moest u nog vragen of opmerkingen hebben kan u altijd contact 

opnemen met de tak-verantwoordelijke Nicolas Van Mechelen. 

Mail: nicolas.vanmechelen14@gmail.com 

 
  



Enthousiaste leiding 
 

Nicolas Van Mechelen 

Takverantwoordelijke 

 

Hey! Ik ben Nicolas. Mijn totem is 

‘Zeepaardje’. Ik ben 22 jaar en dit is 

mijn 3de jaar leiding. Mijn hobby’s zijn 

ijshockey, wandelen, lopen en fietsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Huybrechts 

 
 

Hallo! Mijn naam is Sofie. Ik ben 15 jaar en ik studeer Humane 

wetenschappen in het vierde middelbaar. Mijn hobby’s zijn 

lopen, dansen en ik speel harp. 

 

 
 



Activiteiten 
 

14 september 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Kom te weten wie je 

nieuwe leiding is en in welke tak je zit! We leren al onze 

vriendjes in onze tak kennen. 

 

 
 

 

 

 

 

28 september 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

Vandaag hebben we bezoek 

van de 3 biggetjes, maar de wolf 

zit achter hen aan. Ze zoeken 

een goede schuilplaats om zich 

voor de wolf te verstoppen. Help 

jij mee om een zo stevig 

mogelijk huisje te bouwen en zo 

de wolf te verslaan? 

  



12 oktober 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

 
Oh nee! De verstrooide sprookjessprokkelaar is zijn 

sprookjesboek kwijt! Help jij mee om alle sprookjes terug te 

vinden, en zo het boek weer volledig te maken?  

 

 

 

 

26 oktober 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

Het is bijna Halloween, dat wil 

zeggen dat we weer wat kunnen 

griezelen. Spot jij al de verstopte 

figuren in het bos? Of wie weet 

loopt er wel een heks rond met 

een zwarte kat. Kom zeker 

verkleed en ga mee op avontuur! 

 

 

  



16 november 2024  

Exacte info volgt nog 

Vandaag is het duo-activiteit met Akabe Rafiki. Samen spelen 

we een GROOT spel met iedereen samen. Kom meespelen en 

leer nieuwe vriendjes kennen! Jij komt toch ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 november 2024  

Meer info volgt nog 

Vandaag is het leukste weekend van het jaar aangebroken, 

namelijk het ledenweekend! Overdag spelen we allerlei leuke 

spelletjes en je mag blijven slapen. Dit wordt een topweekend! 

Zien wij je daar? 

 

 

  



7 december 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

 
Hans en Grietje zijn gevangengenomen door de boze heks, zijn 

jullie moedig genoeg om hen te bevrijden? Slagen jullie erin ze 

te bevrijden? Dan vieren we daarna samen feest!  

Jij komt toch ook?!  

 

 

 

 

21 december 2024  

Lokalen, 13u30 - 16u30 

Nog enkele dagen en het is kerstmis. Knutsel 

samen met al onze sprookjesfiguren de 

Kapoenen kerstboom. En versier hem met 

verschillende ballen. Kom jij er mee voor 

zorgen dat dit de mooiste kerstboom van de 

wereld wordt?  

 

  



31 december 2024  

Kerk Sint-Antonius 9u-11u 

 

Vandaag is de laatste dag van het jaar. 

We zwaaien 2024 uit en zingen het 

nieuwe jaar welkom. Dit doen we zoals elk 

jaar door al zingend door Sint-Antonius te 

wandelen. Haal je beste nieuwjaarsliedjes 

boven om iedereen een gelukkig 

nieuwjaar te wensen. 

Warm je stembanden al maar op!  

Jij komt toch ook mee zingen? 
 

 

 


